
      Vierdaagse naar de Westhoek 
   

    2 tot 5 augustus 2024 
  Geen kamp in de exacte betekenis van het woord, maar een trektocht in het  
  uiterst gelegen westelijk hoekje van ons land dat heel wat mogelijkheden biedt om er  
  enkele dagen te vertoeven. 

Op deze pagina bezorgen we je alvast wat inspiratie en enkele hints van de dingen die we 
hier zullen beleven. 

Tijdens onze vierdaagse vertoeven we telkens in een jeugdherberg of bivakverblijf. Geen enkel dag is hetzelfde 
en elke dag brengt ons naar een andere plek. Ons reis door de Westhoek brengt ons naar de volgende sites: 
 

 

Vrijdag 2 augustus 
Voormiddag vertrek aan ons lokaal om 09.30 uur. We nemen lunchpakket mee voor ’s 
middags. 
Bezoek aan: Tyne Cot Cemetery, Canadees monument 'The Brooding Soldier', Ieper 
(menenpoort) Last Post. 
Op 6 juni is het 80 jaar geleden dat de geallieerden landen op de Normandische stranden. 
The last post is een tribuut aan alle gesneuvelden uit de W.O.: elke avond om precies 20.00 
uur legt de politie het verkeer onder de Menenpoort stil zodat de klaroeners hun 
eenvoudig maar ontroerend eerbetoon kunnen brengen ter herinnering van de soldaten 
die hier zoveel jaar geleden vochten en gesneuveld zijn. Iedereen kan de dagelijkse Last 

Postplechtigheid bijwonen. Vanavond zal eveneens aanwezig zijn: 156 militaire Regiment, The Royal Logistic Corps uit 
het Engeland. 
Avondmaal in Ieper - We overnachten bij kaj-Zonnebeke (Tresoriestraat 5 – 8980 Zonnebeke 

 

Zaterdag 3 augustus  
 

Het hartelijke dorpje aan de voet van de Kemmelberg 
verwelkomt jou en 51.000 andere vrolijke zielen voor de 50ste 
editie van Festival Dranouter op 2-3-4  augustus 2024! Laat je 
verrassen door de gevarieerde bands, klink op de vriendschap in 

de themabars, flaneer op de festivalmarkt, schuif aan bij de kleurrijke foodtrucks, Laat het feestbeest in je los feest 
tos en laat je onderdompelen in '50 Years of New Traditions'! 

 
 
 

Zondag 4 augustus 
Voormiddag: De dodengang - Diksmuide  
Vandaag heeft de naam van deze historische site een huiveringwekkende bijklank: 
Dodengang, zo genoemd naar de honderden doden die er zouden zijn gevallen. 
Niets is minder waar! De naam verwijst naar enkele Belgische gesneuvelden die eind 
mei 1915, begin juni 1915 in de loopgraaf begraven werden. Daarom spraken de 
soldaten al snel over de Boyau 
de la Mort, in het Nederlands 
de Loopgracht der Dood. 
 

Namiddag brengen we een 
bezoek aan de IJzertoren in 
Diksmuide. 



Bovenop de 84 meter hoge toren geniet je van een uitzicht over het voormalige IJzerfront en een 
schitterend panorama over Diksmuide. Het Museum Aan de IJzer bevindt zich op de Europese 
Vredessite ‘Aan de IJzer’, met de Pax-poort, de IJzercrypte en de IJzertoren. De IJzertoren herbergt 
het 22 verdiepingen tellende interactieve museum over oorlog & vrede. Vanop het dakterras, 84 
meter hoog heb je een uniek uitzicht over de hele frontstreek.  
 
 

Zondagavond gaan we naar de kust, waar we op het strand van 
Middelkerke een optreden bijwonen van “De helaasheid der 
Zingen”.  
De Helaasheid (zij doen alles wat een normale band niet doet)  
laat iedereen café chantant gewijs zingen en brengt 
ondertussen leute, ambiance, en humor. Deze bende nonkels 
schuwen hierbij geen enkel genre, alles kan!  
 

 
Maandag 5 augustus 

Deze 4-daagse sluiten we af een avontuurlijk bezoek aan Bellewaerde 
Park. 
Gillen van plezier in de tofste attracties, Spetter erop los in de 
waterattracties, roetsj omhoog en omlaag op de coasters en geniet van 
alle attracties. Avontuur en plezier voor groot en klein! Maar dat niet 
alleen!  
Bellewaerde is zoveel meer dan een attractiepark, maar dat merk je wel 
als je ter plekke bent! 
 

Ook onze avonden zijn telkens anders: zo zoeken we onze kontakten op met enkele KAJ- afdelingen uit de Westhoek: 
kaj Zillebeek; kaj (St. Maartenskring) Ieper; kaj Dikkebus. 
Boeiende verhalen, vertellingen en uitwisselingen maken dat we een leuke vierdaagse kunnen beleven. 
 

Wat heb je nodig om mee te gaan… 
 

We beginnen met je goed humeur. 
Verder breng je mee:  

Toiletgerief 
Je slaapzak 
Reservebroek en hemd / pull 
Kleine rugzak 
Boterhamdoos en drinkbus 

 

Niet teveel spullen meebrengen… we zijn elke dag op weg oftezekerookwel zeer druk bezig. 
 

Hoe deelnemen? 
    De kostprijs bedraagt (lid kaj) €250,- 
    Inschrijven doe je door een voorschot te storten van €50,- op rekening van kaj-Vostert: BE82 7845 2285 3668 
    Het resterende bedrag van €200,- moet ten laatste op 20 juli op onze rekening gestort worden. 
 

Inbegrepen: 
    Het vervoer naar- en de verplaatsingen in de Westhoek 
    Overnachtingen (kaj en jeugdherberg) 
    Ontbijt, lunchpakket en warme maaltijd. 
    Inkom: Bellewaerde; inkom Dranouter festival (dag ticket), inkom 
IJzertoren Diksmuide 
 

Zorg voor een beetje zakgeld zodat je tussendoor ook eens  
een pintje (of ander fris) kan nuttigen. 
 

Meer info? 
Neem even contact op met Etienne of Jurgen 

 

Maandag 5 augustus, omstreeks 21.00 uur komen we terug thuis. 


